
 
 
 



Hond ging naar de Mac Donalds 
 
Brammetje hield heel veel van patat. 
En bij Mac Donalds vond hij het nog op zijn lekkerst. 
Weet je wat hij ook heel lekker vond? 
Milkshake. 
Vooral aardbei milkshake. 
Lust jij dat ook? 
Ik wel. 
Heel graag zelfs. 

 

 
 



Op een dag ging Brammetje Hond uitlaten.  
Hij had nog wat geld in zijn broekzak zitten. 
Ze liepen voorbij Mac Donalds. 
Het rook heerlijk naar patat en Brammetje kreeg enorme trek. 
Ze zouden bij hem thuis over een klein poosje gaan eten, maar 
Brammetje had zo ’n trek, dat hij besloot toch maar een patatje te 
eten. 
En eigenlijk lustte hij ook wel een milkshake. 
Hond had eigenlijk ook wel trek. 
Patat is lekkerder dan hondenvoer, of niet? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ze liepen Mac Donalds binnen en Brammetje bestelde wat hij wilde 
hebben. 
Heerlijk zat hij te smullen terwijl Hond toekeek. 
Hond vond het niet eerlijk. 
Hij kreeg helemaal niks! 
Hond bedacht een plannetje. 
Als Brammetje  even niet op zou lette pikte hij wel wat lekkers. 
En dat gebeurde ook. 
Brammetje lette even niet op, en Hond hapte in één keer alle patat 
op. 
Dat vond Brammetje natuurlijk niet zo leuk, maar ja, patat is wel heel 
erg lekker, vind je ook niet? 
 
 
 
 
 
 

 
 



Poes gooide de vaas met bloemen om. 
 
Poezen vinden het fijn om in het raamkozijn te zitten. 
Dat weten jullie vast wel. 
Ook Poes vond dat fijn. 
Héél fijn vond ze dat zelfs. 
Mama had een bos bloemen van Papa gekregen. 
Ze vond ze dan ook heel mooi en deed ze in een bloemenvaas. 
De vaas met bloemen zette ze in het raamkozijn. 
 

 
 



Maar ze had ze op een plek gezet waar Poes altijd ging zitten als ze in 
het raamkozijn ging zitten. 
En dat had Poes even niet gezien. 
Ze nam een sprong en gooide per ongeluk de vaas met bloemen om. 
‘’Oh, help’’, dacht ze: ‘’wat moet ik nu doen?’’ 
En toen kwam Mama ook nog eens de kamer binnen lopen. 
Ze zag meteen wat er gebeurd was, en werd heel boos. 
 
 
 

 
 



‘’Wat heb je nu gedaan?’’, vroeg ze aan Poes. 
Poes zat benauwd te miauwen. 
‘’Mijn mooie bos met bloemen om gegooid!’’ 
Verder zei ze: ‘’gelukkig is de vaas niet kapot, daar mag je wel heel 
blij mee zijn.’’ 
Mama vulde de vaas weer met water en deed de bloemen er weer in. 
Toen zette ze de vaas weer in het raamkozijn, maar niet op het plekje 
waar Poes altijd zat. 
Nou, ik denk dat Mama ook een lesje heeft geleerd. 
Weet je waarom? 
Omdat ze de vaas met bloemen niet meer op Poes haar plekje had 
gezet. 

 
 



Hond had een bezem! 
 
Honden vinden het leuk om met vuilnisbakken te spelen. 
Dat weet je zeker wel. 
Ze vinden het ook heerlijk om met allerlei papier die er in zitten te 
spelen. 
Veel honden noem je dan ook honden van een vuilnisbakkenras. 
Maar dat was Hond niet. 
Nee, Hond was een echte rashond. 
Hij zag er dan ook heel mooi uit. 
Ja, de vier baasjes waren trots op hun hond. 
 
 
 

 
 



Op een dag was Hond weer aan het spelen. 
Met de vuilnisbak. 
Opeens viel de vuilnisbak om. 
En de hele keuken lag onder de viezigheid. 
Het was wel heel erg vies in de keuken. 
Hond schrok er zelf van toen hij het zag. 
Mama zal wel heel boos worden als ze het zou zien. 
 
 
 
 
 

 
 



Hond hoorde al iemand aankomen. 
Maar het was Mama niet. 
Gelukkig maar! 
Het was Brammetje. 
Brammetje zag wat Hond had gedaan. 
‘’Ik zal niks tegen Mama zeggen hoor’’, fluisterde hij in Honds oor. 
Hond blafte vrolijk en kwispelde met zijn staart. 
Hij veegde met zijn staart de hele vloer schoon. 
Hond en Brammetje stonden allebei verbaasd te kijken. 
Handig hé, zo’n hondenstaart! 
 
 

 



Poes belande in de muizenval 
 
In de keuken stond een muizenval. 
Want daar liepen wel eens muizen rond. 
Vooral ’s nachts, als iedereen lag te slapen. 
Iedere avond als de vier baasjes van Hond en Poes gingen slapen 
deed Mama een blokje met kaas in de muizenval. 
Want muizen lusten heel graag kaas. 
Ik vind kaas ook wel lekker, en jij? 
Vooral oude kaas lus ik graag. 
 
 

 
 



Op een dag, het was al weer tijd om te gaan slapen en deed moeder 
weer een blokje kaas in de muizenval. 
Poes zat na te denken. 
‘’Muizen lusten graag kaas, ik moet toch eens gaan kijken hoe dat 
smaakt.’’ 
Poes wachtte totdat haar vier baasjes waren gaan slapen, en liep 
langzaam naar de muizenval. 
Met haar snoetje snuffelde ze aan de muizenval. 
Opeens klonk er een hele harde kattengejank. 
 

 
 



Iedereen werd wakker. 
Alle vier de baasjes liepen de trap af naar beneden. 
Ze zagen wat er gebeurd was. 
Ze  moesten er allemaal om lachen. 
Dat vond Poes niet zo leuk. 
Haar snoetje deed ook zo’n pijn! 
Nou, ik denk dat Poes nooit meer kaas wil snoepen. 
En vooral niet uit een muizenval, wat denk jij?  
 
 
 
 
 

 
 



Hond liet een windje 
 
Honden kunnen windjes laten. 
En die ruiken dan ook heel vies. 
Heb jij wel eens een hondenwindje geroken? 
Ik wel. 
Het was zaterdagavond. 
De vier baasjes van Hond en Poes zaten voor de buis. 
Ook Hond en Poes zaten tv te kijken. 
Er speelde een hele spannende film. 
Op tafel stond een fles met frisdrank, en een schaal met chips. 
 
 

 
 



Opeens zat Brammetje met zijn neus te snuiven. 
‘’Het stinkt een beetje’’, zei hij. 
‘’Een beetje, het stinkt heel erg!’’, riep Elsje uit. 
Hond zat heel schuldig te kijken. 
Zó schuldig dat je wel kon zien dat hij een windje had gelaten. 
‘’Ik zet wel even het raam open’’, zei Mama. 
En dat deed ze. 
Ach, Hond kon er ook niks aan doen, ik moet ook wel eens een 
windje laten, en jij? 
 
 

 
 



Poes likte de melk op 
 
Weet je wat poezen graag drinken? 
Melk. 
Vooral als ze dorst hebben. 
Dan slurpen ze de melk op met hun tongetje. 
Ik vind melk ook wel lekker, en jij? 
Vooral melk met een smaakje. 
Of weet je wat ik nog lekkerder vind? 
Chocolademelk, met slagroom. 
Dat drink ik eigenlijk alleen met Sinterklaas! 
 

 
 



Mama stond in de keuken. 
Ze was een taart aan het bakken. 
Een slagroomtaart. 
Er moest ook melk door het beslag. 
Mama deed er wat van in de maatkan. 
Alle spullen die nodig waren om een taart te bakken moesten in de 
goede hoeveelheden bij elkaar worden gedaan. 
Mama liet het pak met melk op het aanrecht staan. 
Poes zag dat en sprong op het aanrecht. 
 
 

 
 



Ze dacht dat Mama het niet zou zien. 
Maar dat was niet zo. 
Mama zag het wel. 
Poes gooide het pak met melk ook nog eens om! 
Ze had niet goed uitgekeken toen ze op het aanrecht sprong. 
En toen lag er een plasje melk op de grond. 
Weet je wat, dat vond Poes niet zo erg. 
Ze dronk al de melk op. 
Mama wou het eigenlijk eerst weg dweilen, maar voordat ze de 
emmer met sop en de dweil had gepakt, had Poes alles al opgelikt. 
En zo had Poes toch nog melk op, slim hé! 

 
 



Poes klom in een boom 
 
Weet je wat poezen wel eens doen? 
In bomen klimmen. 
Dan gaan ze lekker op een tak liggen luieren. 
Een lekker middag dutje doen. 
Poes had er op een dag ook zin in. 
Ze sprong in een boom en ging op de hoogste tak zitten. 
Daar lag ze een poosje lekker te spinnen.  
Weet je wat dat is, spinnen? 
Als poezen slapen noemen ze dat zo, omdat poezen dan een bepaald 
geluidje maken. 

 
 



Maar na een tijdje wilde Poes weer uit de boom. 
Maar ze durfde het niet! 
Ze zat dan ook zó hoog in de boom. 
Ze zat heel zielig te miauwen, en ze was echt heel erg bang hoor! 
‘’Hoe moet ik nu uit de boom komen?’’, dacht ze. 
Ze ging nog harder miauwen. 
Een oude mevrouw liep onder de boom en hoorde Poes miauwen. 
Ze keek omhoog en zag Poes zitten. 
Meteen had ze medelijden. 
 

 
 



‘’Je durft er niet zo goed uit hé, ik zal je wel helpen, ik bel de 
brandweer wel’’, zei ze. 
De oude mevrouw pakte haar telefoontje uit haar tas en belde de 
brandweer op. 
Na een tijdje kwam de brandweer aan en stopte bij de hoge boom. 
Twee mannen stapte uit de brandweerwagen, en ze zette een ladder 
tegen de boom waar Poes in zat. 
Eén van de twee mannen klom met de trap naar boven en haalde 
Poes uit de boom. 
Wat een avontuur! 
Ik denk dat Poes héél blij was toen ze weer beneden was, en wat 
denk jij? 
 
 

 
 



Hond dacht dat Poes een spook was. 
 
Mama had net de keuken gedweild. 
De emmer en de dweil stonden tegen de muur. 
De telefoon ging, en Mama moest hem opnemen. 
Daarna was ze vergeten de boel op te ruimen. 
Poes vond het allemaal maar heel interessant. 
Weet je wat ze vooral leuk vond? 
De dweil! 
Heel voorzichtig ging ze er met haar neusje er aan snuffelen. 

 
 



Opeens viel de dweil om. 
Helemaal boven op Poes. 
Ze was er helemaal mee bedekt. 
Hond liep de keuken in, op zoek naar wat lekkers. 
En weet je, hij schrok ontzettend.  
Hij zag de dweil, en wist niet dat Poes er onder zat. 
En hij zag de dweil bewegen. 
Nou, dat lijk me ook wel eng hoor, een bewegende dweil! 
Hond vond het net een spook. 
En spoken zijn eng, vind ík tenminste. 

 
 



Poes begon hard te miauwen. 
Gewoon van de lach. 
Hond was ook zó van haar geschrokken. 
‘’Boe’’, riep Poes naar Hond: ‘’ik ben een spook.’’ 
Toen schrok Hond nóg meer. 
En opeens had hij het door. 
Het was geen spook, maar Poes! 
En toen moest Hond blaffen. 
Ook van de lach. 
 
 
 
 
 

 
 



Hond werd jaloers 
 
Hond was een beetje verwend. 
Hij kreeg ook altijd de aandacht. 
En hij werd altijd uitgelaten. 
Wel vier keer per dag. 
Alleen met één van zijn vier baasjes. 
Net voordat hij uitgelaten werd kreeg hij zijn riem om zijn hals. 
Er was een keer dat zijn baasjes dat niet hadden gedaan. 
En toen was hij bijna weggelopen. 
 
 

 
 



Op een dag werd Hond weer uitgelaten. 
Door zijn baasje Brammetje. 
Ze liepen door het park. 
Er kwam een mevrouw aangelopen. 
En ze liet ook haar hondje uit. 
Het was een teckel. 
Brammetje zei gedag tegen de mevrouw. 
En hij gaf de teckel een aai, over zijn bol. 
 
 
 
 
 
 

 



En toen werd Hond jaloers. 
En dat mag niet, hé, jaloers zijn. 
Ook Brammetje zag dat Hond jaloers was. 
Toen werd hij heel boos op Hond. 
‘’Jij krijgt vanavond geen eten’’, zei Brammetje tegen Hond. 
Hond kreeg spijt en piepte een klein beetje zielig. 
Hij gaf de teckel een lik met zijn tong over zijn kop. 
Brammetje zag dat en zei: ‘’oké, ik zie dat je het goed wil maken,  
Jij krijg wel je eten vanavond.’’ 
En toen liep het toch nog goed af. 
 
 
 
 

 
 



Ook Poes is ijdel 
 
Mama en Elsje zijn meisjes. 
En Poes is eigenlijk ook een meisje. 
Ze is een meisjes-kat. 
Meisjes houden veel van mooie sierraden, zoals oorbellen, kettinkjes 
armbanden en ringen. 
Mama had een ketting van parels. 
En ze had nog een gouden ring. 
Haar trouwring. 
Die heeft ze om de ringvinger van haar rechterhand zitten. 
En dan heeft ze nog veel andere sierraden, die niet zo duur zijn. 
Ze liggen allemaal in een kistje. 
In de lade van de kaptafel, in de slaapkamer van Papa en Mama. 
 
 
 

 
 



Op een keer stond de deur van Papa’s en Mama’s slaapkamer open.  
Poes sloop naar binnen en sprong op de kaptafel. 
Daar zag ze het kistje met sierraden op de kaptafel staan. 
‘’Misschien kan ik me ook wel zo mooi maken als Mama en Elsje’’, 
dacht ze. 
Met haar ene pootje graaide ze in het sierradenkistje. 
Maar weet je wat er gebeurde? 
Poes raakte helemaal verstrikt in een kralenketting.   
En ze viel pardoes met al die kralen om zich heen op de grond. 
En ze miauwde er nog eens hard bij ook! 
 

 
 



Mama hoorde het en rende naar de slaapkamer. 
En toen ze Poes op de grond zag liggen moest ze ontzettend  
lachen. 
‘’Poes, wat ben jij ijdel zeg, maar ik zal wel een mooie ketting voor je 
maken, en de kralen mag je zelf uitkiezen.’’ 
Die middag gingen Poes en Mama naar de winkel, en toen zocht Poes 
allemaal mooie kralen uit. 
In allerlei kleuren. 
En toen maakte Mama een mooie ketting voor Poes. 
Nou, ik denk dat Poes er wel heel erg mooi uit zag, en jij?  
 

 
 



Kan Hond klok kijken? 
 
In de keuken hing er een klok. 
Met wijzers. 
De hele dag hoorde je de klok tikken. 
Hond lag in zijn mand. 
Ook in de keuken. 
Hij lag lekker te luieren. 
Want daar houden honden van. 
En Hond is ook een hond.  
Dus hij hield  er óók van om te luieren. 
Het was stil in de keuken. 
Niemand was thuis. 
Ook Moeder niet. 
Die was boodschappen aan het doen. 
Ja, want dat moest ook gebeuren. 

 
 



Maar omdat het zo stil was in huis kon je het getik van de klok goed 
horen. 
Hond werd er zelfs wakker van. 
Hij rekte zich eens lekker uit. 
En hij zat naar de klok te kijken. 
Hij zag dat het ene wijzertje steeds een klein stukje verder ging. 
Wat interessant, dacht hij. 
‘’Ik ga eens kijken of dat ik ook klok kan kijken. Net als de rest van de 
familie’’, dacht hij. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Maar het lukte niet zo goed. 
Moeder kwam thuis. 
Ze liep naar de keuken om de boodschappen op te ruimen. 
En ze keek naar de klok. 
‘’Oh, het is al half drie’’, zei Moeder. 
“Ja, het is al half drie’’, blafte Hond. 
‘’Oh, Hond kan jij klok kijken?’’, vroeg ze verbaasd. 
Maar of Hond dat nou echt kan? 
 
 
 
 
 

 
 



Wat had Brammetje toch een leuke schoenveter! 
 
Brammetje had zijn schoenen uitgedaan. 
Hij zette ze naast de verwarming. 
Ze waren namelijk helemaal nat geworden, en het was nog koud ook. 
Want het was winter. 
En het had ook nog eens gesneeuwd. 
Dus de schoenen van Brammetje waren helemaal drijfnat. 
Poes zag de schoenen staan.  
Poezen houden van schoenen. 
Ze vinden het leuk om ermee te spelen.  
Poes kwispelde met haar staartje. 
Volgens mij was ze wat ondeugends van plan. 
 

 
 



Ze miauwde zachtjes. 
Hond hoorde dat en klom uit zijn mand. 
Hij zag de schoenen van Brammetje ook staan. 
En net als Poes vond hij ze heel interessant. 
Ze gluurden allebei in het rond. 
Er was niemand te bekennen. 
Toen liepen ze naar de verwarming waar de schoenen van 
Brammetje stonden.  
Hond trok de ene veter uit de schoen van Brammetje, met zijn bek. 
Maar Poes wilde die veter ook hebben, en ze gingen er ruzie om 
maken. 
Ik denk niet dat dit goed afliep, en jij? 
Laten we maar gauw verder lezen. 
 

 
 



Hond trok met een ruk aan de veter, en vloog naar achteren. 
Hij had de veter uit de bek van Poes getrokken. 
Maar achter Hond stond er een kastje met een hele mooie dure vaas 
erop. 
En hij viel op de grond. 
In wel duizend stukjes. 
Hond en Poes waren ontzettend geschrokken. 
En net op dat moment kwam moeder de kamer binnen lopen.  
Ze zag wat er gebeurd was. 
Nou, hoe dit verder afliep, wil ik in ieder geval niet weten, en jij? 
 
 
 

 
 



Hond en de sloffen van Vader 
 
Vader heeft hele grote voeten. 
Daarom zijn zijn sloffen natuurlijk ook heel groot. 
Hij zette ze altijd onder zijn bed neer. 
Hond had ook grote poten. 
En het was winter.  
Dus het was koud. 
Hond rilde gewoon van de kou. 
Hij liep naar de slaapkamer van Vader en Moeder en deed de sloffen 
van Vader aan. 
Maar hij had twee sloffen te weinig. 
Want een hond heeft vier poten. 
En een mens heeft maar twee voeten. 
 
 
 
 

 
 



Heel zielig ging hij met de twee sloffen aan naar beneden voor de 
verwarming zitten. 
Moeder zag dat en kreeg meelijden met Hond. 
“Zal ik eens vier sloffen voor je breien, dan heb je niet meer zulke 
koude poten’’, zei ze. 
Hond jankte een beetje. 
Moeder ging meteen wol uitzoeken uit de breimand. 
Ook zocht ze twee breinaalden. 
Toen ging ze breien. 
Na een paar dagen waren ze af. 
Ik denk dat Vader ook wel blij was toen de sloffen af waren. 
Want toen kon hij  zijn sloffen weer aandoen! 
 
 

 
 



Poes ging de planten water geven 
 
In de vensterbank stonden er allemaal planten. 
In allerlei soorten. 
Varens, een orchidee, cactussen en vetplanten. 
Poes stond er een poosje naar te kijken. 
Ze dacht: ‘’ik denk dat de planten water nodig hebben, ze zien er zo 
verlept uit.’’ 
Poes liep naar de keuken en haalde de plantengieter uit het 
keukenkastje. 
Daarna vulde ze die met water. 
Toen ze daarmee klaar was ging ze weer naar de vensterbank. 
 
 

 
 



Heel voorzichtig gaf ze de varens en de orchidee wat water.  
‘’Wat zal Moeder blij zijn als ze ziet dat de planten water hebben 
gekregen, want anders waren ze misschien wel dood gegaan.’’ 
Maar toen Poes de cactus water gaf lekte er wat water uit de 
plantengieter. 
Het droop naar beneden tot op de grond. 
‘’Wat moet ik nu doen?’’, dacht Poes. 
Ze dacht even na. 
 
 
 

 
 



Toen wist ze wat ze ging doen. 
Ze ging het water oplikken! 
Ze had toch dorst. 
Grote dorst zelfs. 
Dus deed ze dat. 
Met haar ruwe tongetje likte ze het water op, daarna gaf ze de 
vetplant ook nog water. 
En Moeder? 
Die zal wel heel blij zijn geweest dat de planten water hadden 
gekregen!  
 
 
 

 
 


