


Rupsje Krom werd misselijk

Rupsje Karin was jarig.

Ze werd vijf jaar.

Groot hé, ben jij al zo groot?

Ze gaf een feestje, en Rupsje Krom was ook uitgenodigd.

Er stonden allemaal lekkere dingen op tafel: snoepjes en chippies, en
een hele grote taart met vijf kaarsen erop.

Rupsje Krom pakte er een groot stuk van.

Met grote happen at hij het op.

Oh, maar zijn buik was iets te klein, zijn ogen waren te groot en toen
werd hij misselijk

Dat wordt je als je teveel taart eet.




Maar het stond niet netjes om niet helemaal je gebakje op te eten,
en Rupsje Krom moest een plannetje verzinnen dat niemand zag, hij
gaf het namelijk aan de hond in de hal, waar niemand zag wat hij

deed.
Nou hij had zijn lesje wel geleerd, hij zal nooit meer teveel taart

pakken.
Ik heb eigenlijk best wel trek in een stukje taart, en jij?

Alleen moet hij niet te groot zijn!
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Rupsje Krom moest in bad

Het was zaterdag.

Dus had Rupsje Krom vrij.

Zaterdag is een leuke dag voor Rupsje Krom want dan kan hij lekker
uitslapen, in zijn warme bedje.

Maar ja, weet je wat ook moest gebeuren op zaterdag?

Rupsje Krom moet in bad.

En dat is iets dat hij niet leuk vindt.

Hij had er dan ook een gruwelijke hekel aan.
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Moeder Rups haalde hem uit bed.

"Doe je pyjama maar uit en dan ga ik je lekker badderen", zei ze.
"Nou Mama, ik ben nog zo moe, ik moet echt nog een poosje slapen,
hoor", zei hij en draaide zich om naar zijn andere zijde.

" Niets daarvan, kom op, het bed uit, nu meteen", zei Moeder Rups
een beetje boos.

Ja, toen moest Rupsje Krom wel in bad.

Vind jij het leuk om in bad te gaan?

Ik wel, alleen vind ik het niet zo leuk om uit bad te gaan, want dan is
het zo koud, vind je ook niet?




Rupsje Krom keek in de spiegel

Het was ochtend.

De wekker liep af en Rupsje Krom moest het bed uit om naar school
te gaan.

Maar het is nog zo lekker om in bed te blijven.

En toch moest hij er vroeg uit om op tijd op school te zijn.

Anders werd zijn juf boos.

Want het was nog niet zo lang geleden dat hij zich verslapen had en
dat hij te laat op school gekomen was.

Rupsje Krom zette zijn 999 poten naast het bed en kwam overeind.
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Toen ging hij zijn tanden poetsen en keek in de spiegel.

Oh, hij schrok heel erg.

Er zat een dikke pukkel op zijn neus.

“Oh, nu vind Rupsje Karin mij niet meer knap, wat nu?”’, dacht hij.
Toen zag hij de tube met tandpasta, en kneep er in.

Hij deed er wat van op zijn pukkel.

Toen zag je de pukkel niet meer.

Fijn, hé, voor Rupsje Krom.
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Rupsje Krom werd bijna opgegeten door een vis

Oh, oh wat is Rupsje Krom toch dom, en eigenwijs. Weet je wat hij
deed?

Ik zal je het eens gauw gaan vertellen.

Het was een warme dag.

De zon scheen fel, en er waren geen wolken aan de lucht, oh, het was
zo warm dat iedereen zat te puffen.

Naast het huisje van Rupsje Krom was er een vijvertje.

Rupsje Krom bedacht een dom plannetje.

Als hij nou eens pootje gaat baden in het water, dan zal hij misschien
wat afkoelen.

En dat deed hij.



Maar wat er toen gebeurde?

Een grote vis zag dat Rupsje Krom in het water was, en zwom
langzaam naar hem toe.

Rupsje Krom had niets in de gaten, en wilde nog dieper in het water
gaan.

Totdat hij de grote vis zag.

Hij schrok zich een ongeluk en als een speer ging hij het water uit.
Nou, hij was net op tijd het water uit, anders was hij een lekker
maaltje geweest voor de vis.

Wat een spannend verhaal, hé!



Rupsje Krom verdwaalde

Het was woensdagmiddag, na school.

De rupsjes waren vrij van school.

Het was mooi weer en Rupsje Krom besloot een andere weg te gaan
naar huis.

Hij ging op pad, helemaal alleen.

Na een tijdje kwam hij er achter dat hij hun huisje niet meer kon
vinden.

En even later dat hij was verdwaald.

Ja, en toen raakte hij helemaal in paniek.

Want als het donker zou worden kan hij niets meer zien en hij kreeg
ook al zo'n trek.
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"Ja, wat ik moet ik nu doen", dacht Rupsje Krom.

Er kwam een kar aanrijden, met een paard ervoor.

Het paard leek wel een beetje op het paard van de boer van wie de
heg is, waarin Rupsje Krom woonde.

"Ja het is hem echt", riep Rupsje Krom uit.

Het paard stopte en zag Rupsje Krom.

"Kom maar met ons mee, dan zullen wij je wel veilig naar huis
brengen", zei het paard en dat gebeurde.

Pas jij maar op dat je niet zult verdwalen want dat is niet leuk, dat
heeft Rupsje Krom ook geleerd.




Rupsje Krom voelde zich eenzaam

Rupsje Krom was alleen thuis.

De anderen, zijn vader, moeder en zijn twee zussen waren er niet.
Die waren naar een bruiloft van een tante gegaan.

En Rupsje Krom had er geen zin in en bleef liever thuis.

Maar toen voelde hij zich heel eenzaam.

En dat was niet leuk.

Er begonnen een paar traantjes langs zijn wangen te gaan, en hij
voelde zich heel zielig.
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Totdat hij Rupsje Karin voorbij zag komen en daar was hij verliefd op.
"Waarom huil je zo?", vroeg ze.

"Ik voel me zo eenzaam, en alleen", huilde Rupsje Krom.

"Ik ga naar een bruiloft van een vriendin van mijn moeder, ga je mee,
dan gaan we dansen, ja?"

En dat gebeurde, en toen voelde Rupsje Krom zich niet meer alleen.
Want met Rupsje Karin dansen is toch veel leuker dan alleen thuis
zitten!



Rupsje Krom lakte zijn nagels

De moeder van Rupsje Krom had een spiegelkast.

Daar bewaarde ze al haar make-up spulletjes in op, in een toilettasje.
In de slaapkamer van de ouders van Rupsje Krom.

Rupsje Krom ging een keertje naar de slaapkamer van zijn ouders
toen zij er niet waren.

Het was wel leuk hoor, om in hun kamer te neuzen.

T nerm
S,

NN\ o~
W N S

d



Hij zag ook het toilettasje van zijn moeder op de spiegelkast staan.
Nieuwsgierig maakte hij het open en pakte er de nagellak uit.

Hij ging zijn nagels lakken, maar toen hoorde hij de kamerdeur open
gaan, en zag zijn moeder in de deuropening staan.

"Wat ben jij aan het doen?", vroeg ze.

"Ik ben mijn nagels aan het lakken", zei Rupsje Krom.

Zijn moeder moest lachen.

"Dat is toch iets voor meisjes, en toch niets voor jongens?", vroeg ze
lachend.

Ja, ik vind het ook een beetje raar als jongens hun nagels lakken, en

jij?




Rupsje Krom verbrandde zijn mond

Altijd als Rupsje Krom uit school kwam dronk hij een kopje thee.
Dat kopje thee zette zijn moeder meestal zelf.

Rupsje Krom mocht dan altijd een smaakje uitkiezen.

Hij vond aardbeienthee nog het lekkerst.

Ik vind citroensmaak wel lekker, en jij?

Op een keer zat Rupsje Krom weer te theeleuten.

Hij had een hele grote dorst, en nam me toch een slok!

Hoe is dit verder afgelopen, weet jij het?
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Kom op, we gaan verder luisteren, misschien horen we het wel.
Rupsje Krom ging toch hoesten!

Ja, want hij had zijn mond verbrand.

En er zat een hele grote blaar op zijn tong.

Hij begon te huilen.

Want het deed echt pijn, hoor!

Moeder Rups zei tegen Rupsje Krom: “ik denk dat jij de komende
dagen alleen yoghurt kunt eten, of vla.”

Maar weet je, Rupsje Krom was dol op toetjes, dus vond hij dat niet
zo erg.

Ik vind toetjes ook wel lekker, en jij?




Rupsje Krom ging op vakantie

Het was vakantie, dus hadden de rupsjes die op school zaten vrij.

Zes weken lang.

Nou, Rupsje Krom vond het wel leuk, jij vind het vast ook wel leuk als
je vakantie hebt, toch?

Een paar dagen nadat de vakantie begonnen was, zei Moeder Rups
tegen Rupsje Krom dat hij zijn koffer in moest gaan pakken want ze
gingen op vakantie, helemaal naar Spanje.

“Oh wat fijn”’, zei Rupsje Krom: “In Spanje schijnt de zon altijd, leuk
Mam.”




De familie Rups hadden hun koffers ingepakt en toen gingen ze met
een vliegtuig naar Spanje.

Dat vond Rupsje Krom wel leuk, hoor.

Vind jij het leuk om te vliegen?

Ik wel, het is zo spannend om boven al die wolken te zweven.

Het vliegtuig landde en de Familie Rups ging naar hun hotel.
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Toen ze daar aan kwamen deden ze gauw hun badpak aan.

Maar toen ontdekte Rupsje Krom dat hij zijn zwembroek vergeten
was mee te nemen.

Wat een pech!

Zorg jij maar wel dat jij je badpak meeneemt als je op vakantie gaat!
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Rupsje Krom at Moeders planten op

Rupsje Krom had trek.

En dat zei hij ook tegen zijn moeder.

Weet je wat ze zei?

Dat hij maar een boterham met pindakaas op moest eten.

Maar Rupsje Krom had helemaal geen trek in een boterham met
pindakaas.

Nee, hij had trek in wat anders.

Weet je in wat?

In Moeders planten die op de vensterbank staan!




Rupsje Krom wachtte totdat zijn moeder uit de kamer ging.
Toen kroop hij de vensterbank op.

Daarna snoepte hij de blaadjes van een mooie roze roos op.
Heerlijk vond hij ze.

Maar weet je wat er toen gebeurde?

Moeder liep de kamer weer binnen!

En ze zag wat Rupsje Krom aan doen was.

Oei, hij zat er gloeiend bij!




Je kunt wel raden dat Rupsje Krom heel erg geschrokken was.

Snel verzon hij een smoesije.

Hij zei: “Mama, de pindakaas was op, en ik had toch zo 'n trek.”
Zijn moeder liep naar de kast waar het brood en beleg in stond en
keek in de pot met pindakaas.

“Nou, er zit nog wel genoeg pindakaas in voor één boterham hoor”,
zei ze.

“Ja, maar dat was niet genoeg”’, zei Rupsje Krom.

Toen bedacht hij wat anders: “ik koop wel een mooie plant voor u,
van mijn zakgeld.”

En toen moesten ze er allebei heel erg om lachen.




Rupsje Krom bakte een taart

Het was woensdagmiddag.

Alle rupsjes hadden vrij van school.

Rupsje Krom kwam op een idee.

“Als ik nou eens een taart zou bakken, ik heb er best wel zin in”,
dacht hij.

Toen hij thuis kwam vroeg hij het meteen aan zijn moeder.

Ze vond het goed.

“Mag ik er dan ook een stukje van?”’, vroeg ze.

“Natuurlijk”, zei Rupsje Krom.




Rupsje Krom pakte een receptenboek van zijn moeder en bladerde er
in.

Hij zag een plaatje van een hele lekkere taart erin.

“Mama, die taart ga ik bakken”, zei hij tegen zijn moeder.

“Nou, doe je best maar”’, zei zijn moeder.

Rupsje Krom pakte alle spullen bij elkaar die hij nodig had, zoals
eieren, meel, boter en melk.

Verder pakte hij een kom en een mixer.

En toen roerde hij alles door elkaar.
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Nadat hij het beslag gemaakt had gooide hij het mengsel in een
ingevette taartbodem.

De taart moest een half uurtje in de oven staan.

Maar weet je wat er gebeurde?

lets dat niet zo leuk was.

Rupsje Krom vergat de tijd in de gaten te houden, want hij zat naar
een dvd te kijken.

En toen brandde de taart aan.

De hele keuken zat onder de rook.

Weet je wat Moeder Rups tegen Rupsje Krom zei?

“Jongen, je heb je best gedaan, pak maar een koekje uit de
koekjestrommel.”

En weet je, het smaakte best!
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Rupsje Krom ging bladeren vegen

Er stonden allemaal bomen voor het huis van de familie Rups.
En daar hingen allemaal bladeren aan.

Maar het was herfst.

En dan vallen er allemaal bladeren van de bomen.

In allerlei kleuren.

Dat is heel mooi.

Maar niet echt handig.

Want er kunnen allemaal slakken onder zitten.

En dan kan je uitglijden.




Rupsje Krom moest bladeren gaan vegen van zijn moeder.

Hij pakte de bezem uit de schuur.

En ging toen vegen.

Hij veegde alle bladeren die op de grond lagen op een hoopje.
Rupsje Krom was bijna klaar.

Dat vond hij wel fijn.

Want hij vond het geen leuk klusje.




Maar weet je wat er gebeurde?

Het ging opeens heel hard waaien.

En de wind waaide de hele hoop met bladeren uit elkaar.

Oh, oh, wat nu?

Rupsje Krom wist het ook niet.

Heeft hij daarvoor alle moeite gedaan?

Rupsje Krom ging naar zijn moeder en vertelde wat er gebeurd was.
Zijn moeder moest er om lachen.

“Het kan iedereen overkomen, ook mij”’, zei ze.

Ik vind bladeren vegen ook niet leuk, vooral als het waait, en jij?

’?\

-28-



Rupsje Krom ging knutselen

Op school gingen de rupsjes weleens knutselen.

Ze maakten dan allerlei dingen, van papier.

Op een maandag waren ze weer aan het knutselen.

Rupsje Krom zat heel ijverig te knippen met zijn tong tussen zijn
tanden.

Opeens moest hij niesen en knipte een gat in zijn knutselwerk.
Dat vond hij natuurlijk niet zo leuk, en pakte plakband om het gat
dicht mee te plakken.
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Maar weet je wat er gebeurde?

De plakband die Rupsje Krom wilde gebruiken raakte in de klit.
En dat was niet zo leuk.

Dat kan je je wel voorstellen.

Op een gegeven moment zat hij helemaal onder de plakband.
De hele klas moest er om lachen.

Ja, echt handig was Rupsje Krom niet.

Vind jij het leuk om te knutselen?

Ik wel hoor!




